
Waar gaat het volgende 
Gouden uitje naar toe?

Ze waren direct enthousiast, Carla en Yvonne, 
onze voorzitter en coördinator, toen ze onderweg 
waren, op zoek naar de bestemming van het 
eerstvolgende Gouden Uitje dit jaar. 
Na die prachtige boottocht door de Biesbosch die 
we vorig jaar hebben ondernomen, moet er wel 
weer iets bijzonders komen, zeiden ze tegen me-
kaar. En jazeker, iets bijzonders wordt het! 
 
"Je knippert met je ogen en ineens sta je in het 
Brabantse boerenleven van een eeuw geleden” zei
de een tegen de ander. Je ziet hier een Brabant 
zoals ‘t anno 1900 was, met een gezellig dorps-
plein, allerlei ambachtshuisjes, boerderijtjes, een 
dorpsschooltje, een snoepjeswinkel, een stel 
werkende fabriekjes. 
Die boerderijen zijn authen-
tiek ingericht, met levende
dieren en ook aaibare. En
het mooie is dat er in som-
mige ambachtshuisjes ook
wordt gewerkt zoals toen. 

“Ja, dit wordt het!” wisten
Carla en Yvonne nu zeker.
Dit vindt iedereen mooi. 
Kunt u het al raden? Het
komende Gouden Uitje 
gaat naar het Open-
luchtmuseum in Gemert, dat al jarenlang “Boeren-
bondsmuseum” heet.

Dit wordt dus de bestemming van het Gouden Uitje
dat dit jaar op 25 augustus zal plaatsvinden. 

Het programma van deze dag moet nog precies 
worden opgesteld, maar zal er ongeveer als volgt 
uitzien:

–  Start met koffie/thee en gebak.
–  Daarna krijgt één groep een rond-
    leiding met gids door het museum
    en de andere groep een huifkar-
    tocht: een uur lang door de omge-
    ving (rolstoelen kunnen er ook in).
–  We komen weer bij elkaar om 
    samen te lunchen.
–  Daarna wisselen we: de ene groep
    een rondleiding de andere de
    huifkartocht.
–  En daarna is het tijd voor nog een 
    drankje samen .

Om je vast warm te maken voor dit uitje, lichten we
nu nog wat tipjes van de sluier op.
Naast de levende have bij de boerderij en op het 
grasveld zijn er mensen aan het werk in de ver-
schillende ambachtshuisjes zoals toen: weven in 
het wevershuisje, een machinale klompenmakerij 
en een houtzagerij.  En misschien krijgen we ook 
te zien hoe
boter en
kaas ge-
maakt wor-
den en hoe
brood ge-
bakken
wordt zoals
vroeger.
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In het wevershuisje kom je in de weefkamer, waar 
gewerkt wordt aan het handweefgetouw, een kopie
van een eeuwenoud Ge-
merts weefgetouw. Want
eeuwenlang was Gemert
een echt weversdorp.
Er waren meer dan 200
thuiswevers om voor hun
gezin de kost te verdien-
den.

Het bakhuisje is ook iets bijzonders. Daar werd 
eenmaal per week, soms voor meer gezinnen te-
gelijk, brood gebakken. De oven werd van binnen 
heet gestookt met mutsert (een bussel gedroogde 
takken). Als die heet genoeg was, werden mik (wit-
brood van tarwebloem) en het roggebrood in de 
oven geschoven. Maar ook werd hier toen de was  

gekookt, gewassen 
en gespoeld. Dat 
was zwaar werk, 
want het moest 
allemaal met de 
hand. En de kleren 
waren gemaakt van 
zware stoffen. In 
dezelfde ketel werd 

op andere dagen ook het eten voor de varkens 
gaar gekookt: aardappels met groenteresten. 
Smullen maar.  
Als we geluk hebben, staat er ook nog de oude 
tram, aangedreven door stoom, die in Gemert 
reed, dat wil zeggen een replica op luchtbanden, 
met een bijzondere naam: De Goede Moordenaar. 
De rondleidende gids weet wel te vertellen waarom
die zo heet.

Uitnodiging in aantocht
Tegelijk met deze nieuwsbrief zal iedereen van 
Yvonne ook een uitnodiging voor dit Gouden Uitje 
krijgen – met het precieze programma en tijden 
erbij – en kun je je opgeven om mee te gaan.

Woord van de voorzitter

Het Avondje-Uit programma 3e kwartaal 2023 ligt 
weer bij u op de mat. Wederom veel keuze uit 
diverse uitjes. Complimenten aan Yvonne Cras dat 
zij, ondanks dat de schouwburgen tijdens de 
maanden juli en augustus dicht zijn, weer leuke 
uitjes bij elkaar heeft gevonden. We merken ook 
dat veel gasten, na de corona, weer zin hebben 
om op pad te gaan. Hartstikke fijn!

Meestal lukt het voor alle uitjes een vrijwilliger te 
vinden. En anders stuurt Yvonne Cras naar de 
vrijwilligers een HELP(ende) Handjes mail. Maar 
als je iemand in Best kent die het leuk zou vinden 

om vrijwilliger te worden bij Avondje-Uit. Dan horen
we dat graag. Want jullie, gasten en vrijwilligers, 
zijn ambassadeurs voor Avondje-Uit. Vrijwilligers 
kunnen uit ervaring vertellen waarom het zo leuk is
om vrijwilliger te zijn bij Avondje-Uit. Vrijwilligers bij 
Avondje-Uit bepalen zelf naar welk uitje ze willen 
gaan en hoe vaak ze zich opgeven. Het leukste 
vrijwilligerswerk van Best! En de gasten kunnen 
vertellen wat voor meerwaarde Avondje-Uit hen 
kan bieden. 

Op vrijdag 25 augustus 2023 kunt u zich opgeven 
om een hele dag mee op pad te gaan. Dan orga-
niseren we ons Gouden Uitje. We gaan naar het 
Boerenbondsmuseum in Gemert. Meer informatie 
vindt u al in deze nieuwsbrief en in een aparte 
uitnodiging van Yvonne. Het belooft een erg 
gezellige dag te worden, dus ik raad iedereen aan 
om zich op te geven.
Geniet van de gekozen uitjes en van een mooie 
zomer.                     Carla van Eldijk, Voorzitter

            

Verzoek van Yvonne: 
kijk geregeld in je Spam-box 

De afgelopen tijd is het enkele keren voorgekomen
dat een mail van coördinator Yvonne aan een vrij-
williger in de SPAM-box terecht is gekomen, dus 
niet in de in-box. Dat is natuurlijk helemaal niet de 
bedoeling. Zeker niet als het een mail is, waarmee 
voor een komend uitje de namen en adressen van 
de op te halen gasten worden doorgegeven. 
Wat de reden hiervan is, weten we nog niet pre-
cies. We zijn het aan het uitzoeken. Het lijkt erop 
dat na enkele dagen het euvel is verholpen en alle 
mails weer goed aankomen.  
Om het toch uit te sluiten dat
je een belangrijke mail mist,
is het goed regelmatig in de
Spam-box te kijken of er
soms een mail ten onrechte
in is terecht gekomen. Dat is
daar vaak te herkennen via de foutcode [DKIM] 
i.p.v. [SPAM], waarmee die mail begint.

Rectificatie: reizen met de trein in
een rolstoel of scootmobiel

Ai ai, in de vorige Avondje-Uit nieuwsbrief is in het 
artikel over treinreizen met je rolstoel of scootmo-
biel een storende fout geslopen…..  Dat moeten 
we toch even rechtzetten.
Op het eind van het artikel stond dat je met je rol-
stoel of scootmobiel ook op intercitytreinen  door 
heel Nederland kunt reizen, maar dat je daarvoor 
wel ‘reisassistentie’ moet aanvragen vanwege het 
hoogteverschil tussen perron en de treiningang. 

-  2  – 



Dan komt iemand van NS je helpen om je met 
scootmobiel of rolstoel (in)-, uit- en over te laten 
stappen. 
In het artikel stond dat je die reisassistentie min-
stens een etmaal van tevoren moet aanvragen 
(via telefoon nr. 030-2357822 of e-mail naar ns.nl/ 
reisassistentie). 
Maar ‘een etmaal van tevoren’, dat was het een 
tijdje geleden nog. Tegenwoordig is het anders.

Het aanvragen van reisassistentie voor een reis 
kun je nu tot minimaal een uur vóór je vertrek 
doen. Je mag je aanmelding uiteraard ook eerder 
doen, als je al weet hoe laat je wilt reizen (soms is 
er namelijk weinig personeel om te assisteren). Je 
meldt dan de datum, vertrektijd en het vertrek- en 
aankomststation van de reis die je wilt maken. Dat 
kan nog steeds via telefoon 030-2357822 of e-mail
naar ns.nl/reisassistentie.

De reisassistentie-aanvraag kan tegenwoordig ook
met de NS-app. Die is te downloaden vanuit de 
App store (voor een iphone of ipad) resp. Play 
Store (voor een Android smartphone). Wel moet je 
eerder een keer een Mijn NS-account hebben aan-
gemaakt waarin je aangeeft met welk hulpmiddel je
reist en wie je contactpersoon is in geval van nood.
Ziezo. Nu kun je ook goed geïnformeerd met de 
trein op stap naar je familie, kennis of vriend(in) in 
Amsterdam, Middelburg of Groningen………
Goede reis!  

En hoe gaat het in de toekomst?
Een goed bericht verscheen een paar weken gele-
den in de kranten. De huidige intercitytreinen gaan 
komende tijd vervangen worden door nieuwe. En 
die hebben…. een gelijkvloerse instap! Daarvoor is
reisassistentie dus niet meer nodig.  Het vervan-
gen gaat geleidelijk. Momenteel rijdt er één nieuwe
intercitytrein met gelijkvloerse instap op proef, na-
melijk op het traject Amsterdam – Den Haag. En 
de volgende is Den Haag – Eindhoven, maar dat 
zou wel eens volgende jaar kunnen worden. 
Je hoort er tegen die tijd vast meer van.

Algemene Hulpdienst vierde
 hun Gouden jubileum

Verschillende gasten van Avondje-Uit maken ook 
dankbaar gebruik van de Algemene Hulpdienst 
(AHD) in Best. Dit jaar was het 50 jaar geleden, dat
de Algemene Hulpdienst werd opgericht. En dat 
hebben ze dit jaar op 24 maart groots gevierd.
In het begin leverde de AHD allerlei soorten hulp, 
die in de loop der jaren veel is overgenomen door 
andere organisaties en instellingen, zoals de 
Zonnebloem en de thuiszorg. 
Tegenwoordig brengen de ca. 50 vrijwilligers van 
de AHD in hun auto mensen naar afspraken die ze 
in de omgeving hebben gemaakt, en weer terug. 
Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, de huisarts, 
fysiotherapeut, pedicure, e.d. maar ook naar de 
kapper, zwembad, winkelcentrum en kennissen in 
de buurt. Elke werkdag kan men tussen 9 en 12 
uur een rit aanvragen op een vast telefoonnummer
(0499-770136, en in noodgevallen: 06-19887350). 

Overdag hebben de AHD-vrijwilligers en hun  part-
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ners het jubileum gevierd door met twee bussen 
naar Maasbracht te rijden voor een 3 uur durende 
boottocht op de Maas. Daar werden ze verwel- 
komd met koffie, thee en natuurlijk Limburgse 
vlaai. Op de boottocht kon iedereen genieten van 
de mooie Maas, in Limburg liefderijk ‘moeder 
Maas’ genoemd – en ook van elkaar. 
Op de boot hebben ze met z’n allen een 
uitgebreide lunch genoten en een eerste glaasje 
gedronken op het gouden jubileum. 

Terug in Best volgde in restaurant Dimples bij de 
golfbaan een gezellige receptie, waarbij het 
bestuur werd gefeliciteerd door o.a. wethouder 
Veronique Zeeman en vertegenwoordigers van 
LEV Best en Bestwijzer. Ook 3 bestuursleden van 
Avondje-Uit brachten hun felicitatie over.
De feestelijke dag werd voortgezet met een diner, 
opgeluisterd door de muziek van het enthousiaste 
trio ‘Kuifje in Tibet’. Daarbij gingen ook heel wat 
beentjes van de vloer. Rond 22.00 uur kwam er 
een einde aan deze geslaagde en onvergetelijke 
jubileumdag, waar alle vrijwilligers met veel plezier 
op terug kunnen kijken. 

Oproep Yvonne: Hebt u een Museum-
jaarkaart of een Vriendenloterijpas,

laat me dat dan weten
 
Het 3e kwartaal zit
vol met uitjes naar
diverse musea.  Een
leuk alternatief voor
de theaters, die in
de maanden juli en
augustus gesloten
zijn. 
Veel van jullie zijn in het bezit van een Museum-
jaarkaart. Dat scheelt, want dan hoef je meestal 
geen entree te betalen. Ook een pas van de 
Vrienden-loterij geeft vaak gratis toegang.
Ik moet wel altijd een ticket kopen en wel met de 
vermelding of je een Museumjaarkaart en/of een 
Vriendenloterijpas hebt – dan kost het niks. Een 
Vriendenloterijpas geeft wel tot minder musea 
gratis toegang dan een Museumjaarkaart. . 

Om een overzicht te krijgen wie er wel of geen 
gratis toegang krijgt, vraag ik jullie om bij een 
museumuitje op de achterkant van het aanmel-
dingsformulier aan te geven of je wel of geen 
Museumjaarkaart dan wel Vriendenloterijpas hebt. 
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Bloemlezing
Hieronder weer een selectie van alle 
reacties en foto’s die wij ontvingen 
over uitjes die de afgelopen tijd zijn 
gehouden. 

11 februari: Lidwina in Concert  

16 februari: De 3 Gebroeders 
Het was heel gezellig in restaurant De 3 Gebroe-
ders en mijn gasten hebben genoten. De bediening
was TOP en het diner smaakte voortreffelijk. Com-
pliment voor de menukaart, speciaal door het res-
taurant gemaakt voor Avondje-Uit. Gestart met vijf 
heerlijke voorgerechten, fijne keuze in het hoofdge-
recht en de afsluiting met de verschillende des-
serts was prima.
Een van mijn gasten was ziek afgemeld en aan de 
voordeur bij mijn tweede gast bleek dat er bij hem 
verwarring was of het etentje wel doorging. 
Vervolgens meldde hij zich bij me af. Dan toch 
maar met mijn derde gast naar Nuenen gereden 
en mocht er niemand van Avondje-Uit zijn dan 
gingen we zelf met zijn tweeën uit eten. Maar ge-
lukkig, we hebben ons aangesloten bij een andere 
tafel, lekker gegeten en een prima avond gehad.    
Anny, Carla, Anjo, Colette, Ria,
                                    Ine, Magda, Mieke, Steffie.

12 april: Karin Bloemen

11 februari: Sixties Tribute Band
Het is een hele leuke en gezellige muziekavond 
geweest in Ons Tejater in Lieshout. Er werd 
genoten en volop meegezongen met de liedjes van
toen. De gasten vonden het goede muziek maar er
werd veel gebuurt waardoor niet alles te volgen 
was. We vonden het zaaltje niet echt geschikt. En 
voor mij was het niet mijn mu-zieksmaak.           

Maria, Pieter, Ivo en Jacqueline.
                            
14 februari: Evoluon    
Het gebouw is natuurlijk zeer indrukwekkend en de
tentoonstelling  zeer interessant. We

 

hebben met een gezellige lunch afgesloten.
                                                    Maria, Jan en Will.
  

22 februari: Sint Jan Rondleiding  
De rondleiding door de St.Janskathedraal in Den 

Bosch was zeer interessant: over de glas-in-lood-
ramen, de beelden en de geschiedenis van de ka-
thedraal. Het was voor een van mijn gasten te ver-
moeiend. Zij is
op een rustig
plekje in de
Mariakapel op
ons blijven
wachten. De
wandeling
door de Hint-
hamerstraat
maakte weer
veel goed. En 
afgesloten met een heerlijke Bossche bol.   Maria.
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25 februari: Sijbers & Zo  
Het pas geopende Vestzaktheater is een mooie 
plek om samen te zitten, te kletsen en iets te 
drinken. Ook fijn dat je gemakkelijk dichtbij kunt 
parkeren. De gasten waren tevreden met de voor-
stelling en hebben genoten van het uitje.
                                                          Anja, Yvonne.

5 maart: Soepconcert met DIRK   
Het was een prachtig optreden van Muziekgroep 
DIRK uit Eindhoven. Dit soepconcert in ‘t Tejaterke 

was buitengewoon goed en prettig om naar te luis-
teren en te kijken. De gasten en wij hebben geno-
ten.                            Anny, Anja, Marlies en Maria.
                              
5 maart:  Moesorgski 
Het was een erg mooi concert van Moesorgski in 
een uitverkocht Muziekgebouw. Mijn gast vond 
vooral het eerste onderdeel prachtig. Ik heb geno-
ten van het vioolconcert van Paganini en ook na de
pauze was het geweldig.                               Minke.

12 maart: Ukrainian National Ballet  
De balletuitvoering van het Ukrainian Ballet naar 
het sprookje van Sneeuwwitje was prachtig. Heel 

indrukwekkend! En veel emotie onder het publiek 
toen de dansers ter afsluiting de Oekraïense vlag 
omsloegen en hun volkslied zongen. Een kippen-
velmoment!                                     

Anja en Maria

4 maart: Alleen Familie
Mijn drie gasten hebben heel zeker een mooie 
voorstelling van Huub Stapel gezien. Genoeg 
redenen om over na te denken. Vooraf en in de 
pauze prettig contact met elkaar gehad en ieder-
een voldaan weer thuis gebracht.   Jacqueline.    

11 maart: Jon van Eerd
Mijn gasten waren nog niet eerder in De Blauwe 
Kei in Veghel geweest. Zij vonden de route naar de
theaterzaal in de oude fabriekshallen met de barre-
tjes en restaurantjes al heel leuk. Personeel was 
heel vriendelijk en liep na de kaartcontrole met ons
mee om garderobe en lift te wijzen. TOP. En wat 
hebben we genoten en veel gelachen. Een heel 
gezellige avond die de gasten en ik zeker niet 
hadden willen missen. Jammer dat dit het laatste 
seizoen is want Jon van Eerd gaat stoppen.            

Anjo
                                                             

13 maart: De Rooi Pannen    

De Rooi Pannen is vrijwel altijd een succes! Vooral
deze keer alleen maar positieve reacties. Verdeeld 
over twee ruimtes waren we met zo’n 60 personen 
te gast. Heerlijke gerechten, leuke ambiance, 
vriendelijke bediening. We waren zeer voldaan en 
enthousiast. Pas na afloop constateerden we dat 
we in elke ruimte een totaal verschillend menu 
hadden gegeten. 
Maria. Willem, Colette, Maria, Anja, Hans, Kim, 
Pieter, Anny, Truus, Dorry, Sandy, Carla, Anjo, 
                                       Marlies en Jacqueline

1 april: Nureyev 
Mijn gasten kenden het verhaal van de Russische 
balletdanser Nureyev en dat had een extra toege-
voegde waarde. Met die uitleg rondom de heftige 
gebeurtenissen konden we zijn levensverhaal be-
ter volgen en hebben we na afloop met een drank-
je nagepraat over de uitvoering. Maria, Jacqueline.

-  6  – 



6 april: The African Mama’s
Wat een mooie, muzikale en wervelende show! 
Wat een feest en enthousiasme met zo’n 9 
Mama’s. Het swingt en beweegt over het podium. 

Fantastisch en om heerlijk vrolijk van te worden. 
Fijn om met zijn allen aan de gereserveerde tafel 
te zitten. Een totaal andere beleving van Witte 
Donderdag. 
Een van de gasten was gevallen en had zich flink 
bezeerd. Gelukkig kon ook zij weer meegenieten 
met de tweede helft van de voorstelling.
                                           Ingrid, Thea en Maria.
7 april: Dana Winner
Prima geregeld met een gereserveerde tafel. Mijn 
drie gasten waren zeer enthousiast over de voor-

stelling van Dana Winner 
en ik ook, want ik had 
geen idee waar ik naar 
toe ging, maar het was 
zeer de moeite waard.
Zeer genoten van deze 
muzikale uitvoering. Ge-
weldig en zeker voor her-
haling vatbaar.

                                                      Marlies en Ivo.

14 april: 100% Hollandse Hits
Een hele leuke avond Hollandse Hits met mijn 
gasten. Een geweldig orkest met mooie muziek en 
heel veel meezingers. En dat gebeurde ook. Uit 
volle borst werd er meegezongen en meegedeind. 
Een geweldige feestband die de zaal goed kon 
meenemen.                                    Maria en Ivo.

19 april: Restaurant Speijck Oisterwijk
Het eten in restaurant Speijck werd niet tegelijker-
tijd geserveerd waardoor ik als eerste mijn hoofd-
gerecht kreeg. Ik wachtte kort, maar ben toch maar
begonnen. Het bleek echter meteen al behoorlijk 
afgekoeld. Achteraf had ik meteen aan de bel 
moeten trekken natuurlijk. Mijn andere gasten 
kregen hun visgerecht wel tegelijk en dit was wel 
warm. Frieten kwamen ook aan de late kant maar 
daar heb ik me nog wel tegoed aangedaan. 
Jammer al met al. Mijn gasten oordeelden hier net 
zo over. We hebben onze avond niet laten beder-

ven hierdoor. Het was heel gezellig samen. Er 
werd veel gepraat en het was erg plezierig.
Erna, Resie, Carla, Truus, Ria, Mieke, Anjo, Helly, 
                    Jan, Maria, Wim, Hanneke, Jan, Kim.

21 april: Huisvrouwen bestaan niet
Was al even niet in De Schalm geweest, het viel 
mij op dat het voor onze gasten moeilijk kan zijn 
om hun plaatsen te bereiken. Voor bijna iedere rij 
moet je omhoog of omlaag over de trap. Ik vond 
het toneelstuk ‘Huisvrouwen bestaan niet’ leuk 
maar mijn gasten gaven aan dat ze er bijna niets 
van hadden verstaan. Het ging ook snel van het 
ene naar het andere onderwerp en van de ene 
naar de andere persoon. Ook ikzelf kon vooral één
toneelspeelster slecht verstaan. Maar de reactie 
van de gasten was: “Een volgend keer beter”. En 
door vooraf en achteraf samen wat te drinken werd
het een heel gezellige avond.
Anjo, Ellen, Maria T, Maria B.

21 april: Bye Bye Love  
Het was ’n heer-
lijke avond in U-
den. De gasten
en ook ik hebben
genoten van Bye
Bye Love. Alles
was prima gere-
geld. Dank daar-
voor.  Leuke mu-
ziek, leuk theater
en mijn gasten hebben genoten.   Lianne en Eefje

13 mei: Molen De Volharding
Mijn beide gasten hebben echt genoten van het 
uitje naar de molen in Best. De een heeft alle 
steile, smalle trappen beklommen naar de 4 ‘zol-
ders’, zoals de verdiepingen van een molen ge-
noemd worden. Daar zag ze vele raderen draaien 
en gaf de rondleider heldere uitleg over hoe alles 
werkte. Omdat de wieken snel ronddraaiden deden
alle houten raderen en de molensteen dat ook. 

Voor de andere, 
oudere gast waren 
de trappen toch te 
steil en te zwaar. 
Samen hebben we 
genoten van de 
prachtige film over 
de molen met 
heldere uitleg over 
alles. Daarna gingen
we op het EEHT-

terras in het zonnetje gezellig iets drinken en 
hebben nog lange tijd gepraat over alles wat ons 
zoal bezighoudt.                                  John 
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De riksja of duofiets. 

Zoals jullie in het programma kunnen zien kun je 
iedere dag met de duofiets of de riksja op pad!

Dit uitje staat al 
langer in ons 
programma boekje
en wordt verzorgd 
door de 
vrijwilligers van 
‘Geniet op de 
Fiets’
U meldt zich aan 
via de coördinator 
en dan belt de 
vrijwilliger u terug 
om met u de 
datum en begintijd
van het fietstochtje
af te spreken. Ook
of u met de riksja 

of duofiets wilt, wie er mee gaat en waar u naartoe 
wilt gaan. Op het afgesproken tijdstip komt de 
vrijwilliger u ophalen en helpt u bij het opstappen. 
Bij de riksja zitten twee mensen naast elkaar op de
voorbank; achter u trapt een vrijwilliger u vooruit. 
Bij de duofiets zit u in het zadel naast de 
vrijwilliger, die trapt en stuurt.

De tochtjes die wij met u maken gaan altijd door 
mooie natuur en over rustige wegen en fietspaden.
U kunt altijd aangeven ergens te stoppen om iets 
te bekijken. Ook is er op elke tocht een terrasje 
onderweg, waar we pauzeren onder het genot van 
koffie/thee met gebak.
Met de zomer in aantocht een heerlijk uitje!
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